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Een echte realist!
door Arie van der Stoep

Is het irreëel om uit te zien naar de zaligheid die komt? Zweef ik een beetje, als ik daarin geloof

en mij daarin verheug?

Nee, als ik dat doe, ben ik juist een realist. Want die zaligheid is een werkelijkheid die steeds dichterbij

komt! (1) Sterker nog, onze werkelijkheid van vandaag is uit die werkelijkheid - de wereld van God -

voortgekomen. (2) Zij zou niet bestaan, als zijn wereld er niet al was geweest.

De onzichtbare werkelijkheid van God is een grotere werkelijkheid dan de zichtbare waarin wij leven.

Want onze huidige, aardse werkelijkheid is tijdelijk. Maar die onzichtbare werkelijkheid is eeuwig. (3)

Nuchter

Wat God nu wil bewerkstelligen, is dat ik leer leven vanuit die onzichtbare werkelijkheid. Dat die de

basis wordt van waaruit ik leer leven en denken. (3) Omdat die in zijn waarde en betekenis ver uitgaat

boven de huidige, zichtbare werkelijkheid. De kracht ervan is groter. Want de volheid van God is daarin.

Hij wil mij leren deel te hebben aan zíjn wereld, het Koninkrijk van God. Hij wil dat mijn omgang

daarmee bepalend zal zijn voor mijn omgang met dit tijdelijke bestaan. (4)

Want als ik leer leven vanuit die werkelijkheid, kijk ik anders naar de dingen die om mij heen en in mijn

eigen leven gebeuren. Ik ga de tijdelijke waarde en de zwakheid daarvan zien. Het vergaat allemaal.

God wil mij leren om er niet aan vast te zitten, er niet afhankelijk van te zijn, maar mij te richten op de

toekomst die wacht en mij daarop voor te bereiden. (5)

Als ik weet dat die zaligheid komt, word ik nuchter ten aanzien van dit tijdelijke (6) en leer ik mij te

richten op wat standhoudt en eeuwig is: het Koninkrijk van God; Jezus, die spoedig terugkomt; het heil

en de heerlijkheid die wachten.

Méér dan overwinnaars

Daarom wil ik leren om de moeilijkheden van dit leven met moed tegemoet te treden. In het

vertrouwen dat God naast mij staat met de kracht van zijn Koninkrijk, om mij te helpen om ze te

overwinnen, en om het einddoel te bereiken. (7) Dat noemt de Bijbel nuchter zijn. (8)

Wij zijn zelfs meer dan overwinnaars. (9) Met Jezus overwinnen wij namelijk niet alleen de

moeilijkheden, maar we doen meer. We bereiken ook Gods doel voor ons: de zaligheid, de heerlijkheid.

Door het geloof dat Hij door zijn kracht in ons bewerkt. Door Hem ben ik een echte realist!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Petrus 1:5.

... de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

(2) Hebreeën 11:3.

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het

zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.



(3) 2 Korintiërs 4:18.

Daar wij niet zien op het zichtbare (= de zichtbare wereld is voor ons niet het allesbepalende - AvdS),

maar op het onzichtbare; het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

(4) Matteüs 6:33.

Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

(5) Hebreeën 12:14.

Jaagt naar (= streeft uit alle macht naar - AvdS) ... de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien.

(6) 2 Korintiërs 6:(4a+)10a.

(Wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God:) als niets hebbend en toch alles bezittend.

(7) Psalm 18:30.

Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.

(8) 1 Tessalonicenzen 5:8-9.

... laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de

helm van de hoop van de zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van

zaligheid door onze Heer Jezus Christus.

(9) Romeinen 8:37.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
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